


Hoopvol leven!



Hebreeën 6 : 17 - 20
17 Omdat Hij aan de erfgenamen van de 

belofte overvloediger de onveranderlijkheid 
van Zijn raadsbesluit wilde bewijzen, heeft 
God die bekrachtigd met een eed

18 opdat wij door twee onveranderlijke 
dingen, waarin het onmogelijk is dat God 
zou liegen, een sterke troost zouden 
ontvangen, wij die bij Hem de toevlucht 
genomen hebben om de hoop die 
voor ons ligt, vast te houden.



Hebreeën 6 : 17 - 20

19 Deze hoop hebben wij als een anker voor 
de ziel, dat vast en onwrikbaar is en reikt 
tot in het binnenste heiligdom, achter het 
voorhangsel.

20 Daar is de Voorloper voor ons 
binnengegaan, namelijk Jezus, Die naar de 
ordening van Melchizedek Hogepriester 
geworden is tot in eeuwigheid



Hoopvol leven!

Wat is hoop?
• Hopen
• Goede hoop hebben
• Bijbelse hoop



Hoopvol leven!

Bijbelse hoop:
6:19 Deze hoop hebben wij 

als een anker voor de ziel, 
dat vast en onwrikbaar is



Hopeloos?!
• Zondeval
• Lijden   
in de wereld
bij onszelf
twijfel?

tabernakel





Hoop!!

Johannes 10 : 7
Johannes 3:16



Hebreeën 6
18 opdat wij( .....)een sterke troost zouden 

ontvangen, wij die bij Hem de toevlucht genomen 
hebben om de hoop die voor ons ligt, vast te houden.

19 Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat 
vast en onwrikbaar is en reikt tot in het 
binnenste heiligdom, achter het voorhangsel. 

Voorhangsel=Jezus 

Jezus deed, wat wij 
nooit zouden doen



Hoopvol leven!
Lijden?!

Vergeving!!
Hebreeën 13:13
Romeinen 8

Laten wij dan naar Hem 
uitgaan buiten de 
legerplaats en Zijn 
smaad dragen



Romeinen 8:35-37
35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? 

Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of 
honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard?

36Zoals geschreven staat: Want omwille van U 
worden wij de hele dag gedood, wij worden 
beschouwd als slachtschapen.

37Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars 
door Hem Die ons heeft liefgehad.



Persoonlijk lijden…

Hebr. 4:15 Hogepriester
Rom. 8:26 Geest
Getuigen?



Hoopvol leven!
Hoop met uitzicht!
Hebreeën 10:34Want u hebt (…) de 

beroving van uw eigendommen 
met blijdschap aanvaard, in de 
wetenschap dat u voor uzelf een 
beter en blijvend bezit in de 
hemelen hebt.



Hoopvol leven!
De keerzijde…   gewicht…  Hebreeën 10:29-31
29Hoeveel te zwaarder straf, denkt u, zal hij waard 

geacht worden die de Zoon van God vertrapt heeft 
en het bloed van het verbond, waardoor hij 
geheiligd was, onrein geacht heeft en de Geest van 
de genade gesmaad heeft?

30Wij kennen immers Hem Die gezegd heeft: Mij komt 
de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Heere. 
En verder: De Heere zal Zijn volk oordelen.

31Vreselijk is het te vallen in de handen van de 
levende God.



Hoopvol leven!
Nieuw seizoen!
Hebr 10:24,25
24En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te 

vuren tot liefde en goede werken.
25Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet 

nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, 
maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer 
als u de grote dag ziet naderen.



Hoopvol leven!
We hebben elkaar nodig!
Aanmoedigen/bemoedigen
Bidden voor elkaar
Actief!
Uitdragen!

Hebreeën 13:1 en 3
en 6 : 11



Hoopvol leven!
Romeinen 8:37 Maar in dit alles zijn wij meer dan 

overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad.

We hoeven het niet alleen te doen!!

We mogen staan in de kracht van Koning JEZUS!!
Juicht, want Jezus is HEER! 
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